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De groepsleiding spreekt

Geachte Scoutsers
Fijn om jullie ook dit jaar te mogen verwelkomen in onze rubriek “De 
groepsleiding spreekt”. 
Ondertussen zijn we twee maanden ver in het nieuwe scoutsjaar en is er reeds 
een resem aan activiteiten de revue gepasseerd. 
Op 2 september trapten we het scoutsjaar af met een traditionele Overgangstocht 
in onze Baden Powell tuin die tot op heden zeer goed wordt verzorgd door oud-
Scout Geert Dequeker. Waarvoor dank! Die dag kon ik er jammer genoeg zelf 
niet bij zijn wegens mijn laatste herexamen aan de UGent. Ik kreeg die dag een 
herkansing voor het vak “Mensenrechten”. Een best interessant vak en tevens 
brandend actueel. Het zal jullie niet verbazen als zeg dat ik een mooie score van 
13/20 liet optekenen. 

Ondertussen zijn we achter de schermen bezig met een aantal evenementen. 
Zo vindt binnen twee weken, na veel voorbereidingswerk door onze kerngroep, 
“Skouterfuif goes Far West” plaats in JOC De Kouter. Zoals een tijdje geleden al 
werd gemaild zijn jullie allemaal welkom op de receptie vanaf 19u30! Be there 
or be square!

Daarnaast zijn we druk in overleg met het Groepscomité om dit semester nog 
een leuke Winterdropping te organiseren. Vorig jaar was het een enorm leuke 
avond samen met Bertin van de Havermuis. Hopelijk komen jullie opnieuw met 
velen af. Plezier gegarandeerd! 
Verder kan ik al vertellen dat er volgend semester opnieuw een eetfestijn 
wordt georganiseerd. Verdere informatie zal nog gecommuniceerd worden. Wij 
verlangen met de leidingsbende alvast om jullie daar te zien en babbeltje te 
kunnen slaan.



Ten laatste zou ik graag nog even onze jins in de kijker zetten. Ook dit jaar zijn 
ze weer met een toffe bende die verschillende evenementjes organiseert, zoals 
een preiverkoop en twee fuiven. Bovendien staan ze paraat om een centje bij te 
verdienen op jullie feesten door bijvoorbeeld op te dienen. Zo proberen ze een 
mooi budget te verzamelen op samen op jinreis te gaan in de zomervakantie. 
Aarzel dus zeker niet om hen te contacteren!

Stevige linker
Iwijn De Grendel
Gemoedelijke Olifant



Redactioneel

Gegroet beste rankelezers!

Bij deze heet ik jullie allen een warm welkom bij alweer een nieuwe editie van 
dit prachtige tijdsschrift. Neem de tijd om er even een kop warme chocomelk 
slash thee slash koffie bij te nemen, eventueel een koek voor moest u zich wat 
ondeugend voelen en plof uzelf lekker neer op uw favoriete stoel (als u die al 
heeft) of zetel en geniet want de show begint.

Vandaag kwam de inspiratie in mijn  hoofd maar niet opdagen dus besluit 
ik nu om van dit artikel een review te maken over niets minder dan een paar 
kampgerechten die ik dit jaar op kamp naar binnen smikkelde.

Beginnende met de befaamde spaghetti; De spaghetti, ook bekend als 
de ‘kampioen van kronkeligheid’, heeft zichzelf opnieuw bewezen als de 
ongekroonde heerser van de kampgerechten (nog steeds strijdende om de 
eerste plek tegen WAP).

De verpakking van spaghetti lijkt op een geheime boodschap uit een oude 
tijdcapsule - een mysterieuze bundel van langwerpige draden die veranderen 
in een culinair meesterwerk zodra ze in kokend water worden gedropt. En laten 
we eerlijk zijn, wie heeft er nooit genoten van het speelse spel van ‘proberen te 
raden wanneer ze precies al dente zijn’ terwijl je stiekem een sliertje uit de licht 
overkokende pot met mysterieuze schuimrand en drie grassprieten vist?

De smaak? Een hemelse mix van eenvoud en genialiteit (bij de meeste 
patrouilles meer eenvoud dan genialiteit). De saus kleeft op magische wijze aan 
de kronkels van de spaghetti. De geur alleen al doet je geloven dat je in een 
Italiaanse trattoria zit, zelfs als je eigenlijk gewoon in je joggingbroek op een 
sjorrebalk je evenwicht zoekt.



Echter, laten we het hebben over het gevaar dat spaghetti met zich meebrengt 
- het lijkt soms alsof het een complot smeedt met je kleding. Een onvoorzichtig 
moment en poef, je hebt een nieuwe, ondefinieerbare rode vlek op je witte shirt 
die zo permanent is als een familie-erfstuk.

Desondanks, wat is het leven zonder wat risico, nietwaar? De onbeschrijfelijke 
vreugde van het eten van spaghetti op kamp overtreft absoluut de dreiging van 
kledingrampen. Het is een culinair avontuur dat je keer op keer wilt beleven, en 
lang naar verlangt.

Kortom, spaghetti verdient een plekje in de eregalerij van de kampgastronomie 
en dus krijgt spaghetti van mij een dikke 9.2/10.

Ten tweede leg ik ons duo fishsticks - spinazie op de rooster; om eerlijk te zijn 
altijd een teleurstelling bij het ontdekken dat dit op het menu staat maar soms 
(met grote nadruk op soms) best verrassend bij het naar binnen werken van dit 
maaltje. Meest van de keren ontspoort het bereiden van dit gerecht bij meeste 
groepen echter tot een soort mislukte tango waarbij het niet meer uitmaakt of 
je alles door elkaar roert tot brei of mooi wilt presenteren.

Maar laten we ook het hebben over de spinazie. Ah, de smaakloze kampspinazie. 
Een groene berg op het bord die zo’n verplicht nummer leek te zijn dat het bijna 
een existentiële crisis kreeg. De smaak was verdwaald tussen teleurstelling en 
verbijstering. Meestal in het bord verfijnen met vier snuiven zout.

Al bij al kan het gerecht wel smeken met genoeg zout, tartaar en boter. Daarna 
alles door elkaar roeren en sterk gaan we worden! Bij deze krijgt dit gerecht 
van mij twee scores; 3/10 wanneer het vers in je gamel ligt en 6.9/10 na wat 
persoonlijke aanpassingen.

Tot slot schrijf ik graag over onze geliefde WAP; Stel je voor: een culinaire 
symfonie waarin de worst, de aardappelen en de appelmoes de hoofdrolspelers 
zijn. Dit trio, dat lijkt op de drie musketiers van de kampweide, komt samen in 
een culinair avontuur dat zowel vertrouwd als excentriek is.



De worst, een sappige artiest in zijn eigen jus, belooft een zee van smaak en 
textuur. Hij is als die ene vriend op kamp die altijd de beste verhalen heeft. Zijn 
bruingebakken buitenkant met een sappige binnenkant geeft een vreugdedansje 
aan je smaakpapillen, terwijl zijn hartelijke en geruststellende smaak je omarmt 
als een oude vriend.

Dan hebben we de aardappelen - de stille kracht van deze driehoeksverhouding. 
Gesneden, gebakken, gepureerd, hoe je ze ook wenst, ze zijn de veelzijdige 
co-sterren die altijd de show ondersteunen. Gemengd en gepureerd in de 
appelmoes is een guilty pleasure van velen.

En tot slot, de appelmoes. Een mysterieuze metgezel die zowel zoet als 
verfrissend is, en die je smaakpapillen op een glijbaan van vreugde neemt. Het 
is als een verfrissende duik in een zwembad op een warme zomerdag - het voegt 
een speels element toe aan dit anders klassieke gerecht. Zowel koud als warm 
is de appelmoes zoals een ballenbad op een kinderfeestje. 

Hiermee scoort ook WAP een uitstekende 9.2/10. 

Onthoud wel goed dat dit puur mijn eigen nederige opinie is. Neem dit niet 
persoonlijk!

Volgende keer ga ik verder met recensies en wie weet gaan spaghetti en WAP 
de strijd met elkaar aan in een bloeddorstig en spannend gevecht! Hopelijk zijn 
jullie dan allemaal aanwezig!

Bedankt voor jullie tijd en geniet van de rest van de ranke!

Stevige linker, 
Onafhankelijke wasbeer, Ward. 

peace



Kapoenen

Dag allerliefste kapoentjes a.k.a. mijn schatjes,

Wat ben ik vereerd om voor sommige van jullie jullie eerste ranke-artikel 
OOIT te schrijven. Voor degene die het nog niet wisten, dit boekje komt 
enkele keren doorheen een heel jaar in jullie brievenbus. De leukste 
verhalen, foto’s,… worden gedeeld om de tofste namiddagen van jullie 
leven te laten blijven bestaan.

In de afgelopen weken hebben we elkaar wel echt leren kennen. Zo 
weten we ondertussen dat Anna en Jelle elkaars beste stoeivriendjes 
zijn. Jelle en Ena de meest cute broer en zus duo ooit zijn. Abel en Wolf 
zijn dan weer de schattigste neefjes.

Tijdens onze kookactiviteit merkten we dat jullie verzot zijn op wraps. 
Ook zijn we er nu zeker van dat Morris en Twan altijd wel een manier 
zullen vinden om zichzelf vuil te maken. Ik kan persoonlijk ECHT niet 
koken, mijn standaard koteten is droge rijst met kruiden en olijfolie 
haha. Alhoewel Emma en ik al fishsticks met puree en spinazie hebben 
gemaakt samen. Echt heerlijk.

Ons studio 100-spel was zeker een succes. De allermooiste mega 
mindy’s en nachtwachters kwamen toe op de kouter. Ik voelde me direct 
in bovennatuurlijke sferen. De pretparken dat er werden ontworpen 
waren prachtig en ik vind dat ze moeten worden doorgestuurd naar Gert 
Verhulst.



Ik schrijf dit artikel op dinsdag 31 oktober 2023. Helemaal in het thema 
van ons spel van deze week: het megagrote supertoffe Halloweenspel. 
Bij nader inzien hadden we op de kookactiviteit ook heerlijk griezelige 
helleketelsoep kunnen maken. Wat me doet denken aan ons bosspel 
enkele weken terug. Waar iedereen zich rot amuseerde met de verf en 
elkaars vlag helemaal groen en blauw te spuiten. Enkele avontuurlijke 
kapoenen zoals Emiel en Thomas gingen op stokkenjacht. Emiel zorgde 
ervoor dat hij de beste stok gevonden had om thuis in zijn kamer te 
kunnen verstoppen .

Al bij al was het tot nu een zeer succesvol scoutsjaar. De kapoentjes zijn 
het begin van alles, het wordt vanaf nu enkel nog beter en beter!!

Stevige linker,
Merlijn De Grendel
Vrijgevochten Arassari





Welpen 

Hallo welpen ik kreeg gisteren een brief binnen van iemand die we 
allemaal wel kennen, en hij luid als volgt.

Gegroet beste Welpen

Vandaag ben ik aan het woord de enige echte Sint. Ik schrijf vanuit mijn 
grote rode zetel voor mijn kachel want het wordt langzaamaan kouder. 
Het is nog even tot ik langskom bij jullie, toch ben ik al druk bezig aan 
alle voorbereidingen samen met mijn pieten. Ik heb jullie één voor één in 
de gaten gehouden de afgelopen activiteiten en ik moet zeggen dat mijn 
groot boek bijna vol staat. Wat een geweldige welpen zijn jullie! Jullie 
evolueren steeds meer en meer in echte scoutsers. Er komen nog een 
heel hoop leuke activiteiten aan maar jullie hebben je al enorm goed 
ingezet de afgelopen maanden. Zoals bos spel, wat een teamwork. Om 
jullie zo te zien samenwerken maakt de sint echt heel blij. Jullie zorgen 
goed voor elkaar en daar is de Sint heel trots op. 

Maar er is een maar......

Ik zie toch dat jullie het moeilijk hebben om goed te luisteren naar de 
leiding. Ik heb een woordje gedaan met Marthe, Auke en Hanne. Zij 
vertelden me dat een mooi vierkant maken soms een probleem is er 
zitten dus wel welpen bij die graag wat tegendraads doen. Ik wil jullie niet 
bang maken maar let toch op want de Sint kijkt altijd toe en schrijft op 
wie er altijd luistert en meespeelt met de spelletjes. De leiding steekt daar 
namelijk veel tijd in.



Voila dit was mijn boodschap naar jullie toe! Ik zie dat mijn paard honger 
krijgt, ik moet er even naartoe.  

Vergeet mijn wijze woorden niet en tot snel!!! 

Groetjes uit Spanje

Stevige linker  

Hanne Vanhoucke 

Don’t be shy babygirl kanariglitterroze wilskrachtig stokstaartje 





Jonggivers d’hoppebellen
Dag beste Jonggivers hoppebellen,

We komen stilaan aan een einde van het eerste scoutstrimester, wat 
gaat de tijd toch snel, nietwaar? Toch wil ik graag met jullie al eens 
terugkijken op de eerste paar maanden van het scoutsjaar. Vorig jaar gaf 
ik ook leiding aan JHB en toen heb ik helaas afscheid moeten nemen 
van 12 fantastische meiden die klaar waren om de volgende stap te 
zetten in hun scoutscarrière richting de Givers. Nu bestaat onze bende 
voornamelijk uit jongens en 3 meisjes, Svea, Emilia en lotte. Zij staan 
meer dan hun mannetje in onze groep, zo denk ik direct terug aan ons 
Halloween spel waar de drie dames geen vleugje angst uitstraalden en 
de harde plein spelen waar ze volop gebruik maakten van hun girlpower. 
Onder de jongens hebben we een mooi evenwicht tussen eerst-, tweede-, 
en derdejaars. Een hyperenergieke bende is het, maar niets dat Iwijn en 
mezelf niet aan kunnen ;) In tegendeel, we zijn erg blij dat we telkens met 
zo veel enthousiaste leden aanwezig zijn op iedere zaterdagmiddag.

Momenteel wil ik nog niet te ver kijken in mijn agenda want dan zie ik 
daar de kerstexamens al staan (droevig gezichtje). Maar voor die periode 
van stress en het aftellen van de minuten in de examenstudie kunnen 
we nog enkele keren zonder zorgen ons volledig ontspannen en leute 
maken tijdens onze activiteiten. Maar bekijk het positief, na de examens 
hebben jullie een welverdiende vakantie!!! Ik kijk vooral al uit naar het 
tweede semester waar er nog enkele hoogtepunten gepland staan zoals 
dropping en het scoutsweekend! Wij kijken er alvast super hard naar uit.

(Ooh en ik zou het bijna vergeten, Succes allemaal met jullie examen!!)

 Stevige linker 
Raf Vanhoucke
Charmante Sint-Bernard





Jonggivers hoplanders

Dag ALLERbest JHL’ers!

Vandaag is het jawel, 31 oktober of zoals ze in Amerika zeggen; Halloween! 
Wat gezellig, vind je niet? Hopelijk zijn jullie al allemaal kunnen bekomen 
van onze akelige Halloween-activiteit. Ik wil ook nog even proficiat zeggen 
aan al degene die er niet bij waren want zij zullen hoogstwaarschijnlijk vijf 
jaar langer leven dan iedereen die tijdens het spel hoge stress niveaus 
moest doorstaan.

Om in de spookachtige sfeer te blijven heb ik besloten om hier nu ter 
plekke een griezelverhaal neer te pennen dat gaat over onze groep! Ik zou 
zeggen zet jullie klaar voor de spanning van jullie leven!

Het wezen met zwarte ogen

Wanneer Luna haar wekker hoort afgaan is de snooze-knop het eerste wat haar 
vingers vandaag aanraken. Het irritantste geluid ter wereld (Default alarm: radar) 
stopt en Luna draait haarzelf nog even op haar linkerzij waarna haar ogen zich weer 
sluiten. Haar hart versneld wanneer Luna schrikt van het geluid van een kraai dat 
met hoge snelheid tegen de ruit vliegt. Ze zet haarzelf recht in het warrige bed 
waar twee broeken slordig zijn gesmeten waar haar voeten lijken te liggen. Luna kijkt 
geconcentreerd naar het raam en schrikt opnieuw wanneer een tweede kraai openspat 
tegen haar glas gevolgd door het blaffen van een hond. Vlak voordat Luna de omgeving 
wilt gaan inspecteren lijkt een storm van kraaien haar huis aan te vallen. Honderden 
vogels met nare bekken vliegen kamikaze tegen het huis aan en een rode glans 

beschilderd de gevel in amper twintig seconden. 



Met een hartslag van 150 bpm schrikt Luna opnieuw wakker van opnieuw het storende 
geluid van haar wekker. Opgelucht grijpt ze haar fles water, doet enkele grote slokken 
en kijkt gerust om haar heen wanneer ze beseft dat het maar een akelige droom was. 
Ze kijkt neer op haar gsm en schrikt opnieuw wanneer ze ziet: Zaterdag 31 oktober 
2023 – 13:31. ‘Hoe kan ik ooit op tijd in de scouts staan?’ Denkt ze meteen terwijl 

ze in een haast al haar kleren verzameld.

13:52

Luna komt uitgeput met haar haar in de war en nog slapers in de ogen toe gefietst 
aan de keer en wordt verwelkomt door twee boze blikken van Elvira en Ward. ‘Zeven 
minuten te laat!’ Schreeuwt Elvira. ‘Dat is trakteren!’ Vervolgd Ward. Geërgerd 
parkeert Luna haar fiets in de stalling en moppert: ‘Sorry, ik heb me overslapen.’

14:03

Terwijl de leden toestromen lijkt er zich een klein akkefietje af te spelen tussen 
Clarisse en Ida. Ze blijken een grote discussie te hebben over wie die mooiste acteur 
is. Gelukkig is Elvira op tijd om in te springen en het vuur te blussen. Wanneer de 
leiding denkt voltallig te zijn gaan we gezamenlijk naar binnen en is Luna degene die 

het spel uitlegt.

15:52

Na een fantastisch, angstaanjagend Halloweenspel zijn alle leden uitgeteld en klaar om 
naar huis te gaan. Luna en Elvira lopen voorop in de rij door de Casselstraat, Ward 
loopt achteraan wat te slenteren. Wanneer iedereen bij het lokaal toekomt wordt er 

binnen een vierkant gemaakt om nog even die beroemde handdruk te geven.



Op het moment dat Sara aan de beurt is om Ward een handshake te geven gebeurt er 
iets vreemds; Sara staat stokstijf voor Ward en uit haar ogen loopt een zwarte dikke 
smurrie. Op datzelfde moment slaat de deur met een harde slag voor Jens zijn gezicht 
toe en een briesje waait langs z’n oren. Niemand weet wat er gebeurt en paniekerig 
kijkt iedereen in het rond. ‘IK BEN EEN HEKS’, schreeuwt Sara opeens luid zonder 
emotie te tonen. Sommige leden beginnen lachen maar de leiding weet dat zij hier 
niet achter zitten en paniek verschijnt op hun gezichten. Luna snelt richting Sara 
en probeert haar te kalmeren maar in minder dan vijf seconden vliegt Sara de heks 
omhoog en kruipt ze als een spin over het plafond. Nu escaleert de sfeer helemaal en 
buiten veranderd de half bewolkte lucht in een donkere nacht. Iedereen gilt en Otis 
probeert samen met Juul de ruit in te slaan maar op dat moment veranderen ze beiden 
in ratten met kikkerhoofden die door de kamer snellen alsof ze aan het racen zijn. 
Ook Gust verandert in ditzelfde wezen vijf seconden later. Elvira pikt dit helemaal niet 
en springt al tierend op tafel waar ze haarzelf in foetushouding wringt. Sara, die nog 
steeds over het plafond kruipt, schreeuwt: ‘sALVio HeXia’, waarna dezelfde zwarte 
vloeistof die eerder uit haar ogen liep nu vanuit de kranen en wc begint te stromen. 
Liters pekzwarte prut stromen per seconde het lokaal binnen en bedekt de vloer 
binnen de minuut. Iedereen beseft dat dit serieus is en dat ze iets zullen moeten 
doen voordat ze allemaal verdrinken in het sap of veranderen in vreemde wezens. 
Terwijl Ward een plan bedenkt zijn Michiel, Mare en Luna flauwgevallen en liggen 
nu bijna te drijven. ‘WAAR ZIJN OTIS, JUUL EN GUST DE KIKKERRATTEN?’, 
schreeuwt Ward. Op dat zelfde moment staat Kas met een visnet hysterisch rond te 
lopen, hij blijkt z’n kikkerratvrienden te hebben opgeschept en is hun nu veilig op 
het aanrecht aan het zetten. Terwijl Ward bezig is met de flauwgevallen personen in 
veiligheid te brengen, is Jef bezig met zijn halloweenkostuum opnieuw aan te trekken, 
waarna hij lijkt op een weerwolf. Terwijl de zwarte smurrie al bijna een halve meter 
hoog staat springt Sara plots vanop het plafond op Aaron waarna hij wild in het rond 
springt. Sara lijkt in Aaron zijn nek te bijten waarna hij twee ogenblikken later samen 
met Sara weer het plafond op vliegt. Nu zijn er twee behekste spinmensen omgekeerd 
aan het rondkruipen en dat lijkt niemand erg cool te vinden. Doorheen het hele lokaal 

zijn schreeuwen, gehuil, stromend sop, en krijsen te horen.



Jef is de enige persoon die ietwat rustig kan blijven en wanneer hij de laatste knoop 
van zijn kostuum dicht doet verviervoudigd hij plots in grootte en lijkt z’n kostuum 
wel echt. Een luide brul komt uit zijn mond (wat nu eigenlijk meer op een bek lijkt) 
en hij grijpt met z’n scherpe klauwen de twee behekste leden zo van het plafond. 
Nu liggen ze beiden bewusteloos in de nog steeds stijgende smurrie. Elle, Dauwe en 
Finn komen er stoer rondstaan en roepen dat we een plan moeten verzinnen voordat 
het zwarte sap het plafond bereikt. ‘AAARGG!’ schreeuwen Jens en Ward in koor 
en iedereen kijkt vlug hun kant op en zien hoe ze in een seconde of tien in twee 
blobvissen veranderen en in de zwartheid verdwijnen. ‘Het is nu of nooit!’ Zegt Elle 
tegen iedereen die nog in staat is te denken. ‘Misschien moeten we de spreuk die 
Sara eerder schreeuwde achterstevoren roepen om de vloek te ontdoen…’ aarzelt 
Finn. ‘Dat is een beter idee dan niets doen!’ antwoord Elle. ‘Weet er nog iemand 
wat die fricking spreuk was?’ Vraagt Dauwe met een papegaaienstem, waarschijnlijk 
ook ter gevolg van het hele heksengebeuren. ‘Salvio hexia’, weet finn te vertellen. 
‘JA! Dat was het!’ roepen ze samen. Samen spreken ze af om van vijf af te tellen 
en op nul hun spreuk achterstevoren uit te spreken. ‘5,4,3,2,1, AIXEH OIVLAS’, 
wordt er door de drie in koor geroepen en ja hoor, plots stopt de zwarte teer met 
stromen en Gust, Juul en Otis worden van hun kikkerrat-uiterlijk ontdaan en liggen nu 
gespannen en in de war op het aanrecht. Ook Ward en Jens staan plots als zichzelf 
op vanuit de zwartheid alsof er niets is gebeurt. In de ogen van Sara en Aaron lijkt 
het zwart ook weg te trekken. Ook Jef zijn weerwolfgestalte krimpt weer tot normale 
proporties. Iedereen lijkt het overleeft te hebben. ‘W-w wat is er g-gebeurt?’ vraagt 
slaperige Luna die net ontwaakt. Op dat moment schiet iedereen in de lach en vliegt 

de deur open.

EINDE



Dit verhaal is puur fictie en alle overeenkomstige gebeurtenissen zijn 
puur toeval. Ik heb niet iedereen kunnen gebruiken in het verhaal maar 
dat wilt uiteraard niet zeggen dat ik jullie niet graag heb Hopelijk kunnen 
jullie wat slapen vannacht en tot een volgend artikel!

Stevige linker
Onafhankelijke Wasbeer, Ward

Peace



Givers d’hoppebellen
Dag lieve Givertjes en ouders
Het eerste semester is stilaan ten einde aan het lopen oooh natuurlijk 
hebben we al heel wat toffe activiteiten achter de rug. Hier een kleine 
recap van wat we al gedaan hebben in de vorm van een gedichtje.

Starten deden we bij de hoppeboer,
daar lag er veel hoppe op de vloer.
De week erna was er iets met buizen,

hopelijk start het schooljaar niet met luizen.
We brainstormden over een project

en door Lea en X is de zetel in het lokaal nu defect.
7 oktober was Saint er niet, we maakten samen een nieuwe plaag

zodat Saint kon beginnen domineren over de aardlaag.
Week nadien haalden we onze marginaalste kledij naar boven,

door al die hardstyle hoor ik nu officieel bij de doven.
De jongens deden die week ook aan het PK struikduiken,

tegen 16 uur begonnen ze ook wat te ruiken.
De pleinspelen vielen in het water

dus we doen dat eens opnieuw maar later.
In de plaats bakten we pannenkoeken en chocomelk,

er was genoeg voor elk.
Dit gedichtje is uit

Van jullie liefste spruit!
(Shaggy 28/10/2023)



Door dat dit artikel tegen 31 oktober ingediend moet zijn kan ik nog niets 
voorspellen voor de maand november en december maar wel staat al 
zeker dat het een reeks toffe activiteiten geweest zijn. De mega coole 
dropping, de return of the pleinspelen, … (meer hebben we nog niet 
gepland). Ik kan jullie wel al zeggen dat november de maand is van een 
nieuw lokaal. Samen met Ward heb ik heel wat werk verzet om voor jullie 
een SUPER-MEGA-VET lokaal te voorzien. Het heeft ons bloed, zweet en 
tranen gekost dus hopelijk vinden jullie het even cool. 
Ik wil nog afsluiten met dat we nog zot veel gekke ideeën in petto hebben 
voor jullie.

Doei! Doei!
Lunapark Witte Gezellige Springbok
Shaggy 



Givers hoplanders

Helloooo liefste halloweenvrienden

Ondertussen is halloween waarschijnlijk al voorbij als jullie dit 
ranke artikel lezen, maaaarrrrrrr ik hou van deze gezellige, en vooral 
warme dagen :p. Hot and cold eh zeg kik tonne. Wel ik zal jullie even 
vertellen. Ondertussen staat mijn hoofd wat op springen, volgende 
week is het namelijk SKOUTERFUIF GOES FAR WEST!! Hiervoor ben 
ik verantwoordelijke, waardoor het stoom uit mijn oren springt van de 
stress. Bon, genoeg over stress en deze dagen, geen stress nodig. Calm 
down, zegt men mama dan altijd

Nu vrijdag is het één van de leukste activiteiten van het jaar, DROPPING!! 
Dit naar location X. Ohja, wat mag ik zeker niet vergeten te melden, van 
jullie oh zo lekkere kookkunsten. Dat waren lekkere finesse pannenkoeken 
en chocomelk. Dit jaar is jammer genoeg zowel Emma’s als mijn laatste 
jaar, maar dit is de kans om het een spetterend jaar te maken. Stiekem 
vinden Emma en ik het al een spetterend jaar :p. Wel, het geluid: ik moet 
jullie vertellen dat dit soms wat moeilijk te raden is door jullie. De ene 
keer natuurlijk gemakkelijker dan de andere keer. Mais bien, c’est bon. 
Amai, ik lees dit artikel na en wat is het ramp. Ik spring heeeeeeeeeel hard 
van de ene tak op de andere tak. But that’s me en interessant. Nu is het al 
donker waardoor ik heel moe geraak, tijd om in een bedje te kruipen en 
leuke griezelfilm te bekijken. The night is calling!! How do I say goodbye?

Bye bye liefste givertjes
Stevige linker, 
Thai Curry Stralende dansschoenveter wit Waardige Springbok

Marie-jullie





Jins

HALLOOOO JINS!!!

Wat ben ik blij dat het scoutsjaar opnieuw begonnen is! We zitten nu al 
aan de helft van het eerste semester en hebben al tal val leuke activiteiten 
gehad. Ik ben trots dat jullie zich zo inzetten om ons spaarpotje te kunnen 
vullen voor een fantastische jinreis
Ons eerste evenement van dit jaar was tappen in de kantine van Proven! 
Jullie waren één voor één enthousiast en leverden fantastisch werk! 
Want geen enkele supporter ging nog nuchter naar huis hahaha. De 
week erop zaten we al met een tweede evenement namelijk helpen op 
het personeelsfeest van SFI. Spijtig genoeg kon ik er niet bij zijn maaaarr 
ik heb genoten van mijn tripje naar Berlijn! 16-17 september was “HET 
WEEKEND” van het jaar, namelijk de Hoppefeesten!! Het was de max om 
met de hele groep talrijk aanwezig te zijn! We dansten tot gat in de nacht 
maar de ochtend erop stonden we al om 9 uur paraat om het kinderdorp 
open te houden! Hieronder enkele sfeerbeelden van het kinderdorp. 
Stad Poperinge was trots op de Scouts want het hele weekend stonden 
we paraat met onze bende van 16! Jullie maakten prachtige badges om 
op jullie hemd te spelden , was stiekem jaloers want had graag ook zo 
eentje gehad. Ik hoop ook voor Remi dat hij de ouders van het kindje 
met mismaakte grime niet meer tegenkomt. Remi volgende keer laat 
je dit beter over aan de meiden, zij kennen meer van schminken! Eind 
september was het onze ‘eerste officiële activiteit’ waarin jullie te weten 
kwamen dat JINETIK OP 10 FEBRUARI VALT!!!! Algauw begon iedereen te 
brainstormen, de ene wat onrealistischer (Arthur Pillart) dan de andere. 
Maar we zijn er aan uit!! Wat het thema zal zijn…. Nog een verrassing  
Maar weet dat het terug een top editie zal worden met veel ambiance en 
cola! Ondertussen heb ik ook jullie danceskills ondervonden tijden het 
tappen op de fuif van oud-leiding.



Arthur en Josse gingen helemaal los en zagen zichzelf als echte dj’s! Er 
waren wel paar sloebers die kwamen cola’s halen achter de bar terwijl 
hun shift er al op zat! Soittt, we zijn dus heel goed bezig en het zal nog 
toffer worden! Want deze zondag is het jindag!!! We gaan ons amuseren 
en in de middag lekker frietje met stoofvlees eten om onze maagjes te 
vullen! Maar na al dat ongezond eten is het tijd voor onze prei-verkoop 
op 18 november!! We gaan ons omtoveren tot echte landbouwers en prei 
gaan we verkopen jaa! Jeij jeij jeij wij eten veel prei! Met dank aan hoeve 
Siam, te Zillebeke die ons hierin wil steunen en prei levert! 
Aleeee kga jundr dan laten want tis vanavond halloween. En tis niet omdat 
gidr jundr niemeer moe verkleden da ik da nie moet e hahah byeeee

Stevige Linker
Standvastige Mustang
Emely Vulsteke
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